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Jij, het Woord dat in ons waar moet worden, 
wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt, 
Jij die hoop bent op een nieuwe morgen, 
wij het beeld van U die Leven zijt. 
 
Welkom 
 
Gebed om nabijheid 
Heer,  
we moeten zoveel keuzes maken in 
ons leven  
en wat is er dan gemakkelijker  
dan te kiezen voor iets comfortabels,  
voor iets met weinig of geen consequenties?  
Dan hoeven we geen verantwoordelijkheden  
te dragen.  
Daarom vragen wij U:   
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Christus,  
Gij dwingt ons nergens toe,  
laat ons de vrije keuze,  
maar uw Boodschap is wel radicaal.  
Ze staat lijnrecht op de trend  
in onze maatschappij  
van aanzien, genot, bezit…  
Dan valt uw levenswijze van aandacht  
voor de minsten ons af en toe zwaar,  
en zijn we vaak maar flauwe volgelingen van U.  
Daarom vragen wij U: 
Christus, ontferm U over ons.  
 
Heer,  
zoals veel van uw volgelingen toen,  
verwachten wij van U  
een zorgeloos leven met voldoende brood.  
En als het dan toch eens misgaat,  
komen we bij U aankloppen  
als magische dépanneur.  
Maar ergens voelen we wel  
dat zo ’n geloof oppervlakkig is.  
Help ons, God, op uw golflengte te komen  
en ons in te zetten voor uw komende Rijk  
en voor al onze medemensen.  
Daarom vragen wij U:  
Heer, ontferm U over ons. 
 
Moge Gods Goede Geest ons aanraken  
om overtuigde christenen te zijn. Amen. 

Eer aan God  

 



Gebed 
Heer, onze God,  
ons geloof en ons ongeloof  
liggen vaak zo dicht bij elkaar.  
Radicaal kiezen voor uw Evangelieboodschap  
valt ons dikwijls moeilijk.  
Wij bidden U:  
blijf ons steeds opnieuw uitdagen  
om toch maar kleur te bekennen, uw kleur,  
de kleur van warme liefde  
voor U en onze medemensen,  
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen. 

Inleiding tot de lezingen 

Kiezen is van alle tijden. 
In de lezingen worden de toehoorders  
- en dus ook wij– voor de keuze geplaatst: 
Kiezen wij voor God? Voor Jezus? 

Lezing Jozua 24,1-2a.15-17.18b 

KVM   

Orgel 

Evangelie Johannes 6, 60-69 

Voorbeden 

Keren wij ons hart tot God, die oog en oor is 
voor de noden van mensen. 
 

Bidden we om wijsheid voor hen  
die het voor het zeggen hebben  
in Kerk en maatschappij.  
Dat zij partij kiezen voor de zwaksten.  
Dat zij stem geven aan hen,  
die te zelden worden gehoord.  
Laten wij bidden:  
Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

Bidden we om respect  
voor de keuzes die anderen maken,  
voor de wegen die mensen gaan.  
Dat wij elkaar niet op voorhand veroordelen,  
maar elkaar vrijheid en levensruimte gunnen.  
Laten wij bidden:  
Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

Bidden we om vertrouwen voor allen  
die in het leven voor moeilijke beslissingen staan 
en blijven dubben en twijfelen.  
Dat zij medemensen ontmoeten  
die hen met raad en daad bijstaan.  
Inspireer hen dat zij de moed hebben te kiezen  
voor wat hen dichter bij het ware geluk brengt.  
Laten wij bidden: 
Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 



Bidden we voor onszelf  
en onze geloofsgemeenschap 
dat we trouw blijven aan onze keuzes, 
en elkaar blijven steunen en bemoedigen in geloof 
want het is zo moeilijk  
om dat alléén vol te houden. 
 

We vragen ook uw zegen, God, 
voor onze overledenen en hun familie: (…) 
Maak uw belofte waar en neem hen op in uw liefde! 
Laten wij bidden: 
Wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 

Zegen ons, God, met durf en vertrouwen,  
om de weg van Jezus te blijven gaan,  
de weg van liefde en oprechte zorg voor elkaar. 
Amen. 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de Vader van het leven, 
zin en grond van mijn bestaan,  
hoop en uitzicht door alles heen.  
 

Ik geloof in Jezus, 
mensgeworden God van liefde,  
de 'mens voor anderen', 
gekruisigd en gedood,  
maar levend voorgoed,  
een mens om nooit te vergeten,  
de Christus, eten en drinken  
voor mensen van alle tijden.  
  
Ik geloof in zijn Geest,  
die levend maakt en kracht geeft,  
hoop en toekomst biedt, 
die werkt in mens en tijd,  
die het kwaad en onrecht aandurft,  
en niet ophoudt de liefde waar te maken. 
  
Ik geloof in zijn Kerk van mensen,  
op weg naar de verlossing toe.  
  
Ik geloof in dit leven  
als weg en werkelijkheid  
naar de Liefde die volkomen is. Amen. 

Lied 



Het brood dat wij moeten eten 
om niet verloren te gaan, 
wij delen het met elkander 
ons hele mensenbestaan. 
 
Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
Uzelf aan ons uit voorgoed, 
een mens om nooit te vergeten, 
een God van vlees en bloed. 

Offerande 
Dank je wel voor je bijdrage! 
 

Gebed bij brood van leven 

God, onze Vader, 
die ons nabij wil zijn in Jezus, uw Zoon, 
wij danken U voor Hem 
die in deze gave van brood  
ons de weg leerde gaan  
van breken en delen. 
 

Wij danken U, God, 
om de wondere wegen 
die mensen voor elkaar kunnen zijn. 
Wij danken U voor allen die Gij gezonden hebt 
om de weg te wijzen doorheen het leven; 
voor uw uitnodiging om, 
doorheen tekorten en onvolkomenheid, 
te werken aan de mens en aan de wereld. 
 

Wij danken U om uw aanwezigheid 
in goede en kwade dagen, 
om de Hoop en de Toekomst die Gij zijt. 
 
Wij danken U om de Mens Jezus, 
die Gij hebt uitgezonden 
om tranen te drogen 
van mensen die geslagen zijn, 
om het hart te helen 
van mensen die gebroken zijn, 
om brood te worden voor vandaag 
en vrede zelf te zijn. 
 

Vader, doe ons beseffen 
dat wij Jezus’ weg volgen 
als wij brood aan elkaar doorgeven, 
en een haven, vriendschap en rust  
willen zijn; 
als wij willen delen met hen  
die het nodig hebben 
en aan elkaar Uw Liefde doorgeven. 
 

Vader, met die gedachte,  
nodigt Gij ons uit aan uw tafel 
sterk ons in ons pogen om christen te zijn  
volgens uw voorbeeld van leven en liefde. Amen. 



Onze Vader 

Vredewens 

‘Vrede zij met u’, dat was het eerste 
wat Jezus zei en waarmee Hij zich kenbaar maakte. 
In de krant lezen we dat we afgeleerd zijn 
om ‘goeiedag’ te zeggen als we mensen passeren. 
We nemen ons voor  
om er een werkwoord van te maken 
en dat we mensen op onze weg begroeten 
met een ‘vrede zij met u’, of een ‘goeiedag’  
of een vriendelijke groet. 
Laten we hier beginnen oefenen  
en elkaar een hartelijk teken van vrede geven. 
 
De vrede van de Heer zij altijd met u.  
 

Communie 

 

 

 

Slotgebed 

Aanwezige God, 
Zend ons uw Geest om ons te helpen kiezen 
voor Jezus en zijn boodschap. 
Schenk ons de vrijheid van geest 
die maakt dat wij niet bang zijn 
om onbekende wegen te betreden. 
Laat ons niet terugdeinzen 
door onze eigen bange twijfels 
of angst van anderen. 
Wenk ons steeds vooruit 
naar de plaats van Uw wil, 
welke tevens de plaats van Uw kracht is, 
o altijd-gidsende, altijd-liefhebbende God.  
Amen. 
 

Wondere doordenkertjes 
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Mededelingen 

Zending 

 



 
 

aan iedereen die de Terekenfeesten  
tot een succes maakten:  
organisatoren, helpers,  
eters en bezoekers! 
 

ONTMOETINGSDAG 5 oktober! 
Vanaf vandaag kan je inschrijven  
voor de ontmoetingsdag van 5 oktober. 
Info achteraan in de kerk! 
 
We kijken er naar uit om elkaar te ontmoeten 
met gesprek, wandeling, bezinning,  
samen eten: voor elk wat wils,  
voor iedereen tussen 0 tot 99 jaar! 
Maken we er samen een succes van? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN MONUMENTENDAG OOK IN ONZE  
SINT-JOZEFKERK  
met orgelconcerten door Hera Wyckers  
om 13u-13u15, 14u-14u15, 15u-15u15, 
16u-16u15. 
Ook de toren is te bezoeken.  
 


